
Wij bidden vanuit onze nood 

Tekst: Kees van der Zwaard

Wij bidden vanuit onze nood,
vanuit het lege leven.
Alles is lucht, iedereen vlucht
voor een ander.
Onze voet staat op de holte
van een wezenloos bestaan,
gevuld met verlies.
Wij bidden vanuit onze dood.

Wij bidden vanuit onze dood,
vanuit de bange stilte.
Alles is lucht, iedereen wacht
op uw adem.
Onze hoop staat op de ruimte
van een liefdevol bestaan
gevuld met begin.
Wij bidden vanuit onze schoot.


