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       NIEUWSBRIEF 1 september 2021 

Preekrooster 2021 – periode vanaf 1 september   

Datum Voorganger Bijzonderheden 

5 september 
14e Zondag 
na Trinitatis 

Ds. Detlef Bohlken Aanvang 12.00 uur 

26 
september 

Ds. Elsje Braam Oecumenische Vredesdienst – Raad van Kerken –  
Grote of Barbarakerk  
Aanvang 10.00 uur 

17 oktober 
20e Zondag 
na Trinitatis 

Ds. Detlef Bohlken Aanvang 11.00 uur 

14 
november  
Voorlaatste 
zondag van 
het kerkelijk 
jaar 

Ds. Detlef Bohlken Aanvang 11.00 uur 

12 
december 
3e Advent 

 Waarschijnlijk Gezamenlijke dienst met Oud-Katholieke 
parochie; nader bericht volgt 
 

24 
december 
Kerstavond 

Ds. Detlef Bohlken Aanvang 20.00 uur 

 

Algemene contactgegevens 

E-mailadres   elg.culemborg@live.nl 

Correspondentie :  Evangelisch Lutherse Gemeente Culemborg, Achterstraat 4, 4101 BB 

Predikant  ds. D. Bohlken; T: 0344 – 634655; E: dbohlken@dds.nl  

Beheer gebouwen dhr. J.N. van Daalen; T 0345-531915/M 06-51274850; E: sjaakvandaalen@planet.nl  

Banknummer  IBAN NL51INGB0004616399 BIC INGBNL2A tnv Evangelisch Lutherse Gemeente 

Culemborg. Dit bankrekeningnummer kunt u (o.v.v. Diaconie) ook gebruiken voor de 

Diaconie. De Gemeente en de Diaconie hebben beiden een ANBI status.   
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Beste mensen, 

Ook dit jaar moesten we in de zomervakantie weer rekening houden met de regels rond corona. 

Nadat de besmettingen eerst aardig waren verminderd leek een einde van de maatregelen in zicht. 

Maar al te snelle versoepeling heeft ons geleerd, dat het ook weer verkeerd kon gaan. 

Waar we een tijdje de hoop hadden, dat alles in de herfst weer normaal zou zijn, lijkt het daar nu 

wederom niet op. Veel onzekerheden blijven. Wat als straks de hogescholen en universiteiten 

helemaal open gaan? Wat als alle scholen weer gewoon draaien? Wat als we weer veel meer binnen 

gaan zitten? Wat als er weer nieuwe  mutaties komen? 

We willen zo graag 

weer normaal leven. 

In de zomer leek het 

daar even op. We 

waren in Kroatië op 

een camping  en 

hadden vrijwel geen 

last van beperkingen. 

Af en toe (iets vaker 

dan hier!) een 

mondkapje op en niet 

naar andere landen 

gaan, want dan moest 

je weer testen. En 

natuurlijk de regels in 

de gaten houden, 

omdat die steeds 

weer konden 

veranderen.  

Foto: Een statie uit de kruisweg bij Dubrovnik 

En ja, dat  is het eerste wat ik van corona heb geleerd: er is geen zekerheid. Plannen kan wel,  maar je 

moet er constant rekening mee houden, dat het toch anders moet. Veel meer dan vroeger. In een 

wereld waar alles zo vast ligt in agenda´s en lange termijnplanningen vraagt dat behoorlijk wat 

aanpassingsvermogen. 

Maar er is nog iets, dat ik geleerd heb, namelijk dat er geen terug naar het oude ´normaal´ zal zijn. 

Zoals iedere crisis zorgt ook de coronacrisis voor een verandering. Niets zal meer hetzelfde zijn. Of 

zoals de lutherse theoloog van Bakel het ruim 100 jaar gelden al beweerde: Als je nu hetzelfde wilt 

zeggen als vroeger dan moet je het anders zeggen. Als je het op dezelfde manier zegt, dan zeg je iets 

anders. Er is geen weg terug naar een ‘normaal’ van vroeger. 

Het doel kan dus niet zijn om zo snel mogelijk weer terug naar normaal te gaan. Dan komen sneller 

dan je lief is ook de oude problemen weer op je bord. Dan  ben je na de crisis niets verder dan 

daarvoor. Wat er dan moet veranderen? Je ziet welke problemen nu al weer op de agenda 

verschijnen: de klimaatverandering is er een van en de internationale gerechtigheid is een tweede.  

Ik hoop en wens dat we een stap verder komen. Verder dan ‘normaal’, namelijk verder in richting van 

het Rijk van God.  Detlef Bohlken 
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RAAD VAN KERKEN CULEMBORG - OECUMENISCHE VREDESDIENST EN VREDESCONCERT 

Zondag 26 september, 10 uur en 12.00 uur in de Grote of Barbarakerk 

Ieder jaar zijn er twee oecumenische diensten van de Raad van Kerken waaraan (bijna) alle kerken 

van Culemborg mee doen. Dat zijn de dienst voor de Eenheid (meestal in februari) en de 

oecumenische Vredesdienst (in september). 

De Vredesdienst dit jaar is op zondagmorgen 26 september om 10.00 uur in de Grote of Barbarakerk 

met ds. Elsje Braam als voorganger en de Barbara Cantorij. Op deze ochtend komen de eigen 

kerkdiensten te vervallen. 

Dit jaar is bijzonder, want na de vredesdienst is er van 12.00 - 12.45 uur een vredesconcert. In dit 

vredesconcert bezingt Mieke Kuijper met begeleiding van Abel Datema de donkere kanten van het 

ontbreken van vrede met songs van Mikis Theodorakis, Leonard Cohen e.a. Martijn Nanninga 

(gitaar/zang) en Friend bezingen de vrede en in allerlei facetten. Dit vredesconcert is een 

samenwerking van de Raad van Kerken met De Roos van Culemborg. Toegang vrij, hoed gaat rond. 

Wilt u dit weekend van nog meer mooie muziek genieten kijk dan op het programma - De Uitmarkt 

Culemborg - van De Roos van Culemborg. 

Cursus ‘Spiritualiteit in de Lutherse traditie’ 

Op 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november en 23 november wordt van 19.30 tot 21.00 

uur de cursus ‘Spiritualiteit in de Lutherse traditie’ gegeven in de lutherse kerk, Achterstraat 2 te 

Culemborg.  

Aanmelden vooraf is verplicht en kan tot 25 september 18.00 uur via elg.culemborg@live.nl of bellen 

met Marion van der Werf (06-18060236). Het cursusgeld bedraagt € 20 (incl. de reader en koffie/ 

thee).  

‘Spiritualiteit in de Lutherse traditie’ is dit jaar het onderwerp van ‘Leren van Luther’.      

Spiritualiteit is een veelomvattend en beetje vaag en zweverig woord geworden. Maar eigenlijk gaat 

het om de persoonlijke ervaring van het bovennatuurlijke, het hogere, het geestelijke. Het raakt aan 

het diepste van een menselijk leven. Het spirituele kan op heel verschillende wijzen worden gezocht 

en vormgegeven. Niet alleen via de weg van het gebed, de weg van verstilling en meditatie, maar ook 

in de weg van de liturgie en zelfs in de manier waarop we omgaan met lijden en verdriet of in de 

omgang met de Bijbel.  

Maarten Luther is vooral bekend geworden als kerkhervormer, professor en theoloog. Maar 

daarvoor leefde hij vijftien jaar als monnik. Luther was een diep gelovig mens die de kloosterlijke 

praktijken van gebed, Schrift-meditatie, verinnerlijking en zelfreflectie, ook na zijn reformatorische 

wending, altijd is blijven beoefenen. In de cursus van vijf bijeenkomsten luisteren we naar hem maar 

ook naar andere inspiratiebronnen die in thema’s en aspecten van de levende lutherse traditie nog 

altijd gekoesterd worden. De spiritualiteit: van het bidden, het vieren, het leven uit genade, bij de 

ervaring van het lijden en van de Schrift.  

Iedereen is van harte welkom! En uiteraard houden we ons aan de dan geldende Coronaregels. 

mailto:elg.culemborg@live.nl
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Bestellen: Evangelisch-Luthers Dagboek 2021–2022  

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2021-2022. Dit boek kan voor u een 

dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellezing 

aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle 

verzameling van teksten in handen. Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens 

van de zon- en feestdagen met de bijbellezingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke 

alsmede het VELKD rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen.  

De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 17,00 (exclusief verzendkosten). De verspreiding is in 

handen van de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB). Voor 31 oktober is bestellen 

mogelijk door een verzoek aan Joke of Marion dan wel een bericht aan elg.culemborg@live.nl . 

Daarna kunt u het ook rechtstreeks bestellen via het emailadres slubdenhaag@hetnet.nl 

Haïti 

(LWI) - De Lutherse Wereldfederatie (LWF) werkt samen met andere humanitaire hulporganisaties 
om te voorzien in de dringende behoeften van duizenden Haïtianen die zijn getroffen door een 
krachtige aardbeving die het Caribische eilandnatie op 14 augustus trof. Ambtenaren in Haïti hebben 
bevestigd dat meer dan 1.200 mensen zijn gedood en duizenden anderen gewond zijn geraakt bij de 
aardbeving die het zuidwesten van het eiland, dicht bij de op twee na grootste stad, Les Cayes, trof.  

 

 

 

Minstens 12.000 huizen zijn beschadigd of vernield, evenals scholen, kerken, ziekenhuizen en andere 
openbare gebouwen. Wegen en bruggen zijn ook beschadigd of geblokkeerd door 
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aardverschuivingen, terwijl er nog steeds krachtige naschokken worden gemeld, die de 
reddingsoperaties verder bemoeilijken. Hulporganisaties waarschuwen dat het land nog meer 
verwoest kan worden door een tropische storm die naar verwachting binnenkort aan land zal gaan in 
Haïti.  

LWF reageert op de noodsituatie via haar gemeenschappelijk kantoor in Haïti, in samenwerking met 
de Duitse protestantse kerkenorganisatie Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) en Norwegian Church Aid 
(NCA). In het afgelopen decennium heeft LWF verarmde gemeenschappen ondersteund die getroffen 
waren door een eerdere aardbeving, die in 2010 meer dan 200.000 levens eiste, en door de orkaan 
Matthew, die hetzelfde gebied trof als deze recente aardbeving en bijna anderhalf miljoen mensen in 
nood achterliet noodhulp in 2016.   

Bijdragen voor de noodhulp van de LWF voor de ramp in Haïti kunnen worden overgemaakt naar 
bankrekening nr NL28 INGB 0000 0433 60 van het Nederlands Luthers Genootschap o.v.v. Haïti 

Remonstrantse Broederschap 

Sinds juni maakt de Remonstrantse Broederschap 10 maal per jaar, op de eerste zondag van de 

maand, ook gebruik van ons kerkgebouw. Zij hebben een groep die qua grootte vergelijkbaar is met 

die van ons. We zijn blij met hen!  

 

Er valt altijd nog van alles en nog wat te vertellen, maar dat doen we traditiegetrouw 

onder de koffie na afloop van onze kerkdiensten        

 

 

   


