
Beste mensen,  
 
Door alle Corona-perikelen van de afgelopen twee jaar en de situatie in Oekraïne is overal, maar 
ook in het werk van onze eigen gemeente, te voelen dat het soms weer wat ongelovig (dat we 
nu weer alles zouden mogen? En in een Europa van voor 'Die Wende'?) en ook daardoor 
moeizaam opstarten is. Over zaken die altijd als vanzelfsprekend hebben gelopen, moet weer 
even overlegd worden. En het lijkt ook alsof mensen het ook wel fijn zijn gaan vinden om meer 
thuis te zijn en de keuzevrijheid te hebben om digitaal een bijeenkomst te volgen op het 
moment dat hen uitkomt. In plaats van naar een concert te gaan, zijn we gaan wandelen. 
Etcetera. 
 
We weten nog niet wat ons te wachten staat. Vieren we op zondag Palmpasen 'Hosanna' en 
houdt het binnen een week op Goede Vrijdag allemaal op? Keren we zoveel mogelijk terug naar 
het oude of komt er definitief iets heel anders en nieuws voor in de plek? Op de kerkelijke 
kalender prijken in 1 week: Zondag Palmpasen (intocht in Jerusalem), Witte Donderdag (laatste 
Avondmaal), Goede Vrijdag (kruisiging) en Pasen (opstanding) in een land dat bezet werd. De 
schets van een intrigerend beeld óók als we 2000 jaar later in zeer onstuimige tijden leven. 
 
Gelijktijdig staan we in het dagelijks leven natuurlijk ook met beide benen op de grond. We 
mogen best trots zijn dat een lokale actie vanuit de kerken voor hulpgoederen voor Oekraïne 
binnen de kortste keren 3 vrachtwagens met hulpgoederen heeft opgeleverd. Twee transporten 
naar de milities in Oekraïne en een met hulpgoederen naar Roemenië. Fantastisch!  
 
Na twee jaar gedwongen te zijn om de kerkdiensten keer op keer anders te moeten 
organiseren, is de huidige versie van het Preekrooster 2022 - van 6 april - bijgevoegd. Het is een 
mooi voorbeeld van 'opstartproblemen na 2 jaar Coronamaatregelen'. Detlef is beschikbaar, dus 
er komen zo wie zo kerkdiensten, maar de afstemming met derden is nog niet rond irt 
Pinksteren, 3e Advent en de Kerst. Zodra e.e.a. duidelijk is, ontvangt u een nieuwe - wederom 
gedateerde - versie want we zijn o.a. door Corona en Oekraïne geheel doordrongen geraakt om 
geen idee meer te hebben van wat ons nog te wachten staat.  
Vooralsnog blijft het vriendelijk verzoek - uit het pré-coronatijdperk - gelden om data en 
tijdstippen van de kerkdiensten in uw agenda te zetten. Een kleine, levende lutherse kern 
kunnen we alleen blijven als het uitgangspunt blijft dat we er in principe zijn, voor onszelf en 
voor anderen (met elkaar). En dat je dan hele goede vreugdevolle of verdrietige redenen kunt 
hebben om er soms niet te zijn, spreekt voor zich. We leven graag met je mee! Maar het zou 
ook fijn zijn wanneer we voor het overige op elkaar kunnen blijven rekenen en met z'n allen 
genieten van de zeer goede kwaliteit kerkdiensten verzorgt door onze eigen predikant ds. Detlef 
Bohlken in samenspel met onze musici Ru Stolk, Pieter Dirksen, Henriëtte Wirth en/of Pablo 
Gregorian.  Als kleine club hebben we het neusje van de zalm! Daar mogen we ook best wel 
trots op zijn, dit honoreren en uitdragen in het dagelijks leven. In die kleine, eigenwijze lutherse 
gemeente heb je het zo slecht nog niet 😉😉   
 



Op het Preekrooster 2022 ziet u ook de oecumenische diensten onder de paraplu van de Raad 
van Kerken en een concert op 2e Paasdag waarbij de opbrengst voor Oekraïne is. Alle diensten 
worden van harte aanbevolen!  
 
Terugkomend op het punt dat door de Coronamaatregelen alles steeds anders liep dan we 
vooraf hadden verzonnen en georganiseerd.  
 
Aan het einde van het vorig kerkelijk jaar heeft er geen fysieke dienst plaatsgevonden waarin de 
overledenen in het algemeen en het overlijden van Jan van der Linde specifiek herdacht 
werden. Mathilde heeft er om verzocht of we dit alsnog wilden verzorgen. Daar is uiteraard 
instemmend op gereageerd en er is voor gekozen om dit in de dienst van Palmpasen te doen. 
Mathilde zal vergezeld zijn van enkele gasten.  
 
Sinds maart vieren we gelukkig ook weer het Heilig Avondmaal in een fysieke kerkdienst. Dat 
was fijn en verheugend, maar het was ook onaangenaam. Het voelt raar, een beetje eenzaam 
om te ervaren dat je bij de afsluiting van het Avondmaal - vanwege de Coronamaatregelen - nog 
niet weer hand in hand in de kring kon afsluiten. Dat voelde op dat moment dus een beetje 
koud. Inmiddels zijn de Corona-regels gelukkig  versoepeld.  
Glimlach er maar om, want als kerkgangers hadden we nog wat te melden over die dienst. Want 
'hoog verheven is al het menselijkse ons in Luthers Culemborg toch ook zeker niet vreemd' 😉😉 In 
maart doopten we de ouwel in de beker met wijn voordat we het in onze mond stopten. Maar 
Jakkiebah; dat vinden wij niet lekker!!!! Komende zondag wordt er daarom weer ouderwets 
lekker brood uitgedeeld en krijgen we , vanwege de Omikronvariant (Coronavirus), de wijn in 
aparte bekertjes.  
De kerkenraad, ook als het om brood en wijn bij het Heilig Avondmaal gaat, is altijd ontvankelijk 
voor opbouwende kritiek. 🙂🙂   
 
We horen en zien u graag!  
 
Hele hartelijke groet,  
 
Marion van der Werf 
M: 06-18060236 
 


