
Beste mensen, 

 

Aanstaande zondag, 13 februari, vieren wij weer een lutherse dienst in onze kerk. Van harte willen 
we hiervoor uitnodigen. De dienst zal om 11:00 uur beginnen. We zijn blij dat dit eindelijk weer kan. 
Uiteraard blijft het nodig om afstand te houden, een mondkapje te dragen (tot u op een vaste plaats 
zit) en bij klachten thuis te blijven. 

 

Hieronder het rooster voor de overige geplande vieringen van dit jaar: 

 

20-03 

10-04 (12:00 uur) 

05-06 (Pinksteren met OKK) 

10-07 (12:00 uur) 

11-09 

23-10 

27-11 (12:00 uur) 

24-12 (20:00 uur) 

 

Aan het begin van het jaar vragen alle kerken om aandacht voor de actie kerkbalans. Ook dit jaar 
hebben wij als gemeente weer uw bijdrage nodig om het werk voort te kunnen zetten. Zo maken wij 
nu al deel uit van de kerk van de toekomst.. 

Wilt u uw bijdrage voor dit jaar overmaken op: 

NL51 INGB 0004 6163 99 

tnv. Evangelisch Lutherse Gemeente te Culemborg 

Bedankt hiervoor! Bij vragen kunt u terecht bij dhr. van Daalen. 

 

Ondanks alle bijzonderheid van deze tijd – dat we nu al bijna twee jaar te maken hebben met corona 
en daarom zo veel dingen anders zijn dan anders – gaat het leven door. We spreken mensen – al is 
het nu vaker op een wat grotere afstand, we eten en drinken – al gaat het boodschappen doen bij 
velen nu anders, we vieren onze feesten … nou ja, dat laatste misschien het minst. Hoeveel 
verjaardagen zijn niet gevierd de laatste twee jaar? Hoe anders was kerst, nu al voor de tweede keer. 

En hoe zal het dit jaar verder gaan? Mogen we Pasen weer met z’n allen in de kerk vieren? Ik heb de 
hoop van wel. En ik verlang daarna. Dat niet meer de cijfers van de dag mijn leven bepalen, maar het 
ritme van het jaar. Niet meer de regels van afstand en angst, maar de hoop op een andere wereld. 



Een mooi beeld daarvoor is de vermenigvuldiging van brood. Brood wordt gebroken en doorgegeven. 
Gegeven aan de lege handen van de hongerige, de mensen die het nodig hebben. 

Sieger Köder heeft hierover een soort zoekplaatje geschilderd. Waar ben ik? En waar is God? 

 

Hoor ik bij hen die hun 
handen uitstrekken omdat 
iets belangrijks in hun leven 
ontbreekt? Brood, kleding, 
geld, gezondheid, 
geborgenheid, liefde? 

Of hoor ik bij hen die mede 
uitdelen? Er zijn mensen 
die letterlijk in de knoop 
zitten tussen ontvangen en 
doorgeven, die letterlijk 
ervaren, dat geven zaliger is 
dan nemen. Sommigen 
lijken ook verscheurd 
tussen het uitstrekken van 
de handen en de 
verwachtingen van de 
anderen. Er zijn mensen die 
de nood van anderen zien, 
maar zelf hun handen 
uitststrekken naar de 
leegte. Een persoon staat in 
het midden met zijn rug 
naar ons toe. Om hem heen 
lijkt het erg donker. 

Waar sta ik op dit 
schilderij? Wat kan ik 
doorgeven? Er wordt niet 
alleen brood doorgegeven, 
maar ook woorden en 
rozen. 

En waar is God te vinden? 
Op dit schilderij, maar ook in ons leven? Zoals zo vaak: God blijft op de achtergrond. Hij is niet direct 
te zien. Bij hem komt het woord, de rozen, het brood vandaan. Alles wat wij nodig hebben. 
Aandacht, liefde, eten. 

Ik wens u een goede tijd. 

met hartelijke groeten, 

Detlef Bohlken 


