Terugblik Thomasviering 16 november 2025

Dankzij een gezamenlijke inspanning van alle workshopbegeleiders en goede betrokkenheid
van vele gemeenteleden, hebben wij zondagmorgen 16 november een mooie Thomasviering
gehad met Martin Walton als voorganger.

Een Thomasviering is een kerkdienst waarbij de Woord-dienst (het middendeel) wordt
vervangen door interactieve workshops met een thema. Dit thema in deze dienst was:

‘Hoe zullen wij U noemen’.

Uit eerbied voor God spreken Joden de naam niet uit maar zeggen in plaats daarvan

“De naam”. Tegelijkertijd spreekt de bijbel met verschillende woorden en beelden over God:
Schepper, Geest, Heilige, Begin en einde, Liefde, Gerechte, Ene.

ledere naam voor God is een gebed die uitdrukt hoe wij onze relatie met God (willen) ervaren.

In Exodus 3 vraagt Mozes naar Gods naam. Het antwoord dat Mozes krijgt is nauwelijks een
naam te noemen: “Ik ben die er zijn zal.” Zeg dan tegen het volk: “Ik zal er zijn.” Deze naam lijkt
meer op een omschrijving van God, of misschien beter gezegd, op de uitdrukking van een
aanwezigheid, dan op een naam waarmee je God zou kunnen identificeren.

Het niet uitspreken van de naam bewaart het besef dat God meer is dan wij kunnen weten, dat
God ten diepste een geheimenis is. leder woord, ieder beeld is een poging om God te denken,
ook als wij weten dat God ons denken te buiten gaat. God is onnoembaar en laat zich tegelijk
met vele namen aanroepen. De ene naam is ons heel dierbaar.

In de verschillende workshops konden we zelf kiezen welke naam/namen het best past/passen
bij je eigen godsbeeld, die je het meest aanspreekt/aanspreken en hoe je aan deze ervaring
vorm wilt geven.



We konden meedoen aan de volgende workshops:

* Kaarsen met was versieren o.l.v. Mirjam Fonteijn
Jouw betekenis van de naam van God op een kaars zichtbaar maken.

(foto Wim de Bruijne)

* Bibliodrama o.l.v. Elsje Braam
Jouw naam van God tot uitdrukking brengen in lichaamstaal.
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(foto Wim de Bruijne)



* Bloemschikken met. Anja Kiel, Henni Versteeg en letje Staal

(foto Wim de Bruijne)

* Gedicht maken o.l.v. Jan Wierda
Bij het onderdeel Gedichten schrijven probeerden wij het thema “Hoe zullen wij U noemen” op
beeldende wijze te verwoorden.
Dit leverde onder meer het onderstaande gedicht op.

God, de Ongeziene
aanwezig

afwezig

in je levensloop.
Aangeroepen
aangehoord

woord voor woord.
God, de Ongeziene
aanwezig
richtinggevend

in Zijn Woord.

(Bets van Zeijl-Streef)

* Brief schrijven aan God o.l.v. Jan van den Berge

* Kringgesprek met Daniél Jumelet als gespreksleider
Daniél geeft de volgende samenvatting van het gesprek:

Met twaalf gemeenteleden hadden we een heel inspirerend en open gesprek over de namen van
God.

In de eerste ronde ging het over de namen die we persoonlijk aansprekend vinden. Genoemd
werden onder andere ‘God’, ‘Heer onze God’, ‘Eeuwige’, ‘Ilk ben’ en ‘lIk zal er zijn’, maar ook:
Jezus, Christus, als namen die meer 'dichtbij' voelen, of Hoop en Liefde.



In de tweede ronde werden namen genoemd waar we meer moeite mee hebben, zoals de God
als Wreker, Moeder-schepper (als een gekunsteld overkomende 'nieuwe' naam, al werd daar
verschillend over gedacht), Aimachtige, Alziend Oog.

Naast de negatieve godsbeelden die sommigen in hun jeugd hebben meegekregen, raakten we
raakten we daarin ook aan eigenschappen van God die niet altijd zichtbaar of voelbaar zijn. Zoals
zijn/haar barmhartigheid of de ingewikkeldheid van het lijJden in een wereld waarin God aanwezig
is, maar toch ook verborgen. Het kringgesprek eindigde met de gedachte dat het goed is om alle
namen van God naast elkaar te laten staan, omdat ze met elkaar zorgen voor balans en we
hiermee uitdrukken dat God veel groter en veelzijdiger is dan wij ons kunnen voorstellen. Twintig
minuten waren eigenlijk veel te kort.

Daarom krijgt het kringgesprek spontaan een vervolg in een gesprekskring die in het voorjaar van
2026 een aantal maal bij elkaar wil komen. Zeven van de deelnemers aan het kringgesprek
hebben zich hier al voor opgegeven. Als er meer bekend is, wordt dat in ieder geval via de
Weekbrief aangegeven. En dan zijn extra aanmeldingen welkom, ook van mensen die niet bij het
kringgesprek aanwezig waren. Dus later meer!

* Stiltemeditatie o.l.v. Héléne van Oorschot
In de stilte tot je zelf komen en dichtbij jouw God

* Namenpuzzel
Jouw naam aan een naam van God verbinden, die bij jou past.
Gemeenteleden hebben zich bijvoorbeeld verbonden aan: Liefde, Barmhartige, Machtige,
Bevrijder, Schepper, Heilige en Heer.
Ook werden andere namen voor God toegevoegd: Bron, Stilte, Engel, Ene, Licht, God en
Oorsprong.

* Voorbeden indienen
Gemeenteleden konden bij het gaan naar of terugkomen van de workshops voorbeden
opschrijven, die Martin noemde in zijn gebed.

* Kinderactiviteit
Speciaal voor de kinderen in onze gemeente waren Alexandra en Monique in de eigen ruimte
van de kinderen actief met de kinderen in spel en gesprek over het verhaal van Mozes bij de
brandende braambos.

(foto Wim de Bruijne)



* Zingen o.l.v. Elisabeth Posthumus Meyjes met Marijn Slappendel op de piano.
In verbinding met je God komen door te zingen of lekker te luisteren.
Er werden Taizé-liederen vierstemmig gezongen en ook geoefend met:
Bless the Lord my soul and bless God'’s holy name,
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
We zongen dit lied bij het terugkomen uit de workshops totdat we allemaal weer in de kerkzaal
waren voor de afsluiting van deze viering.

Elisabeth als dirigent voor de gemeente (foto Willem Beekman)

Veel gemeenteleden hebben genoten van deze vorm van geloofsbeleving.

Namens de leden van de Werkgroep Ontmoeten en Pionieren (WOP) en Martin Walton:
Alle meewerkenden heel hartelijk bedank!



