Credo 2

Tekst: René van Loenen

Wijj geloven in de Schepper

door wie de aarde geworden is

en de hemel geworden is

en al wat leeft in zijn licht,

de Eeuwige

die zijn volk bevrijdde

uit de greep van de machthebber.

In deze bevrijdende God geloven wij,
de Schepper van hemel en aarde.

Wij geloven in Jezus,
de rechtvaardige,

die op een ezel gezeten
tot ons gekomen is,

in schade en schande,
in pijn, in angst,

tot in de dood.

In deze de opgestane,
levende mens van God
geloven wij.

Wij geloven in de Geest

die ons moed geeft en uitzicht,
het sterke vermoeden

dat er meer is dan onrecht en geweld:
een koninkrijk van liefde,

van licht dat doorbreekt

in het bestaan van mensen.
Wij geloven dat ook wij

tot dat licht geroepen Zijn,
vandaag en morgen

tot aan de voltooiing.



