het lied van de verdwenen stemmen

geschreven in oktober 2006, in de week waarin

het vermoorde Maasmeisje eindelijk een naam krijgt

een Nederlandse VN-soldaat in Uruzgan zelfmoord pleegt

de Russische journaliste Anna Politkovskaja wordt geliquideerd

(melodie: Liedboek voor de kerken, gezang 325: Niet als een storm, als een vloed)

waar is de stem van het kind
is het voor altijd verdwenen

is er geen mens die het mist?
speelplaats verlaten en stil

is er een oor dat nog hoort
woorden van achter de leegte?
Zie toch dit kind, zie de mens
is er een stem die herroept?

deze soldaat zwijgt voorgoed
adem te kort voor de vrede
eenzaam en groot de woestijn
stem die verstikt in het stof

is er een oor dat nog hoort
woorden van achter de leegte?
Zie deze man, zie de mens

is er een stem die herroept?

stokdove macht geeft een klap
tegen de heldere waarheid
brekende stem van kritiek
weer een geweten vermoord

is er een oor dat nog hoort
woorden van achter de leegte?
Zie deze vrouw, zie de mens

is er een stem die herroept?

geef me een woord tegen angst
geef ons een stem van verlangen
tegen de stilte van pijn

geef ons het hart om te zijn

is er een oor dat nog hoort
woorden van achter de leegte?
Zie ons toch aan, zie de mens
stem die herroept, spreek je uit
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