
Grote of Barbarakerk Culemborg, 17 december 2023, 3e Advent 
 
Teksten:  Psalm 85 (hertaling H. Oosterhuis) en Lukas 1: 39 - 56 
Thema: ‘Een groet uit hemel’ 
Voorganger:  ds. Annemieke de Bruijn 
 
 
Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,  
 
In de eerste week van afgelopen januari, waren wij met onze jongste zoon voor een korte 
vakantie in Rome. Vlak daarvoor – op 31 december – was Paus (Ratzinger) Benedictus XVI 
overleden. Dat was voor ons pech – omdat een aantal bezienswaardigheden daardoor beperkt 
open was. Maar het was ook wel bijzonder om juist dán in Vaticaanstad te zijn, als de stad en 
de wereld afscheid neemt van een paus: Wanneer maak je nu zoiets mee? Rome vol geeste-
lijken in lange rokken – overal vandaan – om de paus de laatste eer te bewijzen.  
 
De overleden paus lag opgebaard in de Sint Pieter en omdat we die toch graag van binnen 
wilden zien, sloten we aan in de ellenlange stoet belangstellenden op het Sint Pietersplein, die 
langs de baar van de paus voerde. We stonden midden tussen een groep nonnen: onophou-
delijk baden en zongen ze weesgegroetjes en onzevaders; een hele gebedslitanie. Ik vond het 
wel mooi; we werden in die stoet gedragen door dat doorgaande bidden en zingen. En we 
zeiden tegen elkaar: “Wat jong zijn die nonnen hier… dat zie je bij ons niet meer.”  
Opeens werd ik aangesproken door een jonge novice; dat is iemand die zich voorbereidt om 
non te worden, maar nog geen gelofte heeft afgelegd. Zij was Nederlandse en ze wilde zo 
graag even met iemand in haar eigen taal spreken. We raakten in gesprek. Ze vertelde dat ze 
haar Havo-diploma had gehaald – 17 jaar was ze – en in september op de Mode-academie in 
Arnhem had zullen beginnen. Daarvóór wilde ze nog haar zus in Rome bezoeken, die non is 
geworden. Eenmaal daar, voelde ze zich zo geïnspireerd door die geloofsgemeenschap, dat zij 
dat óók wilde: non worden… Want dáár vond ze, wat ze eigenlijk altijd had gemist op school, 
bij vriendinnen en leeftijdsgenoten in Nederland: met hen kon je je geloof nooit delen… Maar 
hier kon dat wel, en ze vond het zo inspirerend.. Ze keek vol blijdschap uit naar de dag dat ze 
haar geloften mocht doen, als bruid van Jezus en ze straalde helemaal.  
De moeder in mij dacht: “Kind toch, zou je dat nou wel doen; denk er toch goed over na. Wat 
als je nou later verliefd wordt, of graag kinderen wilt; je snijdt zoveel toekomstmogelijkheden 
af… en je bent nog maar zeventien.” En tegelijk was ik onder de indruk: zo sterk, dat zo’n jong 
meisje vol overgave haar roeping volgt… zo bevlogen om haar leven aan Christus te wijden. 
 
Het deed me denken aan Maria, ook zo’n jong meisje1. Volgens sommige bronnen had ze net 
de huwbare leeftijd van die dagen bereikt: 14 jaar. Vorige week hoorden we, hoe engel Gabriel 
haar opzocht en begroette met de woorden: “Wees gegroet, begenadigde – of eigenlijk: 
verheug je, begenadigde – want de Heer is met je”. “God koos jou uit om de Zoon van de 
Allerhoogste de wereld in te dragen: je zult zwanger worden en een zoon baren en hem Jezus 
noemen.” En óók de jonge Maria aanvaardde haar roeping vol overgave en zei: “Laat er met 
mij gebeuren wat u hebt gezegd.” Verwonderd en blij omdat God uitgerekend haar – als een-
voudig meisje – hiervoor had uitgekozen.  
 
 

	
1 Volgens sommige bronnen nog maar 14 jaar, de huwbare leeftijd, maar zeker weten doen we het niet. 
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“Wees gegroet… de Heer is met je”… zo begint ook dat bekende Maria-gebed uit de katholieke 
traditie: Protestanten hebben daar doorgaans niet veel mee, met Maria aanroepen om voor 
ons te bidden. Maar oorspronkelijk had dat Weesgegroet-gebed ook een andere vorm. De 
vroegste sporen ervan, werd gevonden op een potscherf In Egypte2 uit de 7e eeuw, met de 
tekst: “Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met je. Gezegend ben je onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot, want je hebt de Christus ontvangen, de Zoon 
van God, de verlosser van onze zielen.” 
Pas eeuwen later – midden 16e eeuw – werd het Weesgegroet-gebed3 door de Paus Pius V 
uitgebreid met woorden, die Maria een verheven heilige status verleenden: “Heilige Maria, 
Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.” – hetzelfde 
gebed dat de nonnen in de rij voor de opgebaarde Paus onophoudelijk baden. 
 
Maar dat oude Weesgegroetgebed op die potscherf, dat staat voor ons misschien wat 
dichterbij: ook voor ons is Maria immers belangrijk… als moeder van Jezus. En de tekst van het 
gebed gaat bijna letterlijk terug op de lezingen in Lucas over aankondiging van de Engel… en 
over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, waar we vandaag over lazen.  
 
Tja, die engel met zijn groet en aankondiging heeft Maria’s leven ingrijpend veranderd. En wat 
doe je dan… na zo’n bijzondere engelervaring en zo’n boodschap, dat je zwanger zult 
worden…? Dan zoek je iemand op, met wie je dat grote geheim kunt delen…. Zo iemand als 
haar nicht Elisabeth, die het zal kunnen begrijpen, omdat zij – net als Maria – iets ongelooflijks 
meemaakt. Elisabeth was al een vrouw op leeftijd en tot haar verdriet altijd kinderloos 
gebleven… In die tijd werd dat gevoeld als een mislukking en schande. Maar nu is zij ook 
zwanger, nadat een engel dat had aangekondigd. Daarom snelt Maria nu – vol blijdschap – 
naar haar toe.  
 
Het was een grote reis… van Nazareth helemaal door de heuvels… naar een stad in Juda, naar 
het huis van Elisabeth. En het eerste wat Maria dan doet is, als ze daar komt, is Elisabeth 
begroeten… 
 
Het is dan alsof die groet van de engel – die groet uit de hemel, die haar zo diep had geraakt, 
die haar ontvankelijk had gemaakt voor de vervulling met Gods Geest, die groet, die haar over 
de heuvels van Juda had gedragen… – dat Maria die nu weer door geeft aan Elisabeth, die 
zwanger is van Johannes. En die groet vervult Elisabeth op haar beurt met de Heilige Geest… 
en die doet het kind in haar schoot opspringen. Eigenlijk staat er hier een woord4 dat ook voor 
dansen wordt gebruikt… Dus baby Johannes danst van vreugde in de schoot van Elisabeth, als 
Maria – de aanstaande moeder van Jezus –  hen begroet. 
 
Het moet een bijzonder contact zijn geweest tussen die twee vrouwen. Twee zwangeren, die 
in de intimiteit van hun ontmoeting zo’n stil verstaan kunnen hebben, van het wonder, wat 
zich zo lijfelijk aan hen voltrekt. Twee vrouwen, die nooit hadden verwacht dat het leven, 
zoiets bijzonders voor hen in petto zou hebben.  
 

	
2 Luxor/Egypte 7e eeuw: vondst van ostracon met Weesgegroet-gebed. 
3 In 1568 legde paus Pius V de huidige vorm van het Weesgegroet vast. “Wees gegroet Maria, vol van genade, 
de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige 
Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen”. 
4 Skirtao (Grieks) betekent ook dansen. 
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Maar het verhaal gaat veel dieper dan die privé-laag van twee zwangeren die elkaar ont–
moeten: het is ook een prachtig teken uit de hemel… dat God zich in zijn keuze voor Maria en 
Elisabeth niet laat leiden door aardse maatstaven van aanzien, macht en belangrijkheid. Maar 
dat Hij juist via zulke kwetsbare, ongeziene, onvruchtbare, en eenvoudige mensen een weg 
zoekt, waarop Zijn belangrijkste teken en boodschap voor ons, in de wereld kan landen.  
 
Deze twee vrouwen dragen allebei een vreugdevolle belofte in zich… maar niet alleen voor 
zichzelf; maar voor de hele wereld. Jezus zou de wereld veranderen met zijn boodschap van 
liefde, vergeving en barmhartigheid… en Johannes zou zijn wegbereider zijn; hij zou de harten 
en hoofden van de mensen gereed maken om hem te ontvangen. 
 
Misschien denkt u nu wel: dat klinkt allemaal wel mooi die vreugdevolle groet uit de hemel en 
die belofte voor de wereld… dat Maria Jezus zal baren, die Zoon van de Allerhoogste en redder 
van de wereld.  
En dan zitten we daar straks weer… rond onze versierde kerstbomen, en begroeten en ont-
moeten we onze families aan een rijkgevuld kerstdiner… terwijl we weten dat er in Israël dit 
jaar zoveel lege plekken aan tafel zullen zijn, van honderden door Hamas vermoorde jongeren 
of ontvoerde geliefden.  
Daar zitten we dan straks weer te zingen in de kerk over vrede op aarde, terwijl de vernietiging 
van Gaza maar doorgaat en doorgaat tot… ja, tot wanneer? Tot er geen levende ziel meer over 
is? Nu al ruim 17.000 doden, waaronder 5300 kinderen. Even ter vergelijking: dat zijn meer 
dode kinderen, dan alle kinderen in Culemborg van 0 tot 15 bij elkaar5. Hoe kun je dan hier 
vrede op aarde zingen, als zich daar een humanitaire ramp voltrekt? Als daar zelfs geen veilige 
plek is om te schuilen met je kinderen, en geen hap om te eten? 
 
Het kan je cynisch maken. Kijkt u af en toe ook zo moedeloos naar het journaal? Of voelt u die 
weerzin om tot je te nemen, waar het overal brandt in de wereld? Wordt u ook wel eens 
getroffen door de gedachte, dat we zeldzaam hardleers zijn… dat we het wel nooit zullen 
leren… 
 
Dus ach, waarom zou je eigenlijk blij moeten zijn met die groet uit de hemel, waarom zou je in 
deze Adventstijd deze vredevorst met vreugde en hoop willen verwelkomen, want wat haalt 
het uit? Er verandert toch niks.  
 
En dan denk ik: juist dán… juist nú… is er zoveel reden te méér, dat we ons steeds weer, elk 
jaar opnieuw krachtig te binnen brengen, dat God ons zo niet bedoeld heeft… Dat God ándere 
plannen met ons heeft… – plannen waar Psalm 85 al over zingt… over Liefde die ons in ere 
herstelt… Liefde die ons naar elkaar toebuigt, die onze trage harten keert… Liefde die maakt 
dat wij elkaar zonder wantrouwen tegemoet treden…, die maakt dat vrede en recht elkaar 
begroeten met een kus, met zoenen van ontferming en trouw, zoals ook Maria en Elisabeth 
elkaar begroeten en in de armen vallen.  
Laten we dat toch alsjeblieft uit alle macht vieren!!… Want het is niet zo dat er geen antwoord 
of remedie is tegen het kwaad van de wereld: We zijn niet als hulpeloze mensen overgeleverd 
aan het duister... 
 
Er ís een remedie tegen haat en ontmenselijking en hardvochtigheid van de wereld. 
 

	
5 Gegevens gemeente Culemborg per jan 2023: iets meer dan 5000 kinderen in leeftijd 0-15 jaar 
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Er ís een waardige manier van omgaan met elkaar, die leidt tot vrede en gerechtigheid. 
 
Er ís een beweging mogelijk die mensen nader tot elkaar brengt, zodat we elkaar echt zien en 
horen. 
 
Er ís een beweging die mensen met elkaar laat delen, die mensen laat zorgen voor elkaar en 
voor onze goede aarde.  
 
Er ís een hoopvolle boodschap… die laat zien hoe we dat kunnen doen, en wat jijzelf kunt 
doen. En die hoopvolle boodschap komt tot ons, als een groet uit de hemel aan mensen… die 
soms het licht niet meer zien.  
 
Ze verwerkelijkt zich in onze wereld, via de weg van kwetsbaarheid. Via een jong eenvoudig 
meisje, dat volmondig ja zegt op haar roeping om de liefde van God de wereld in te dragen. 
Het is de hoopvolle boodschap van Liefde in haar kwetsbaarste vorm… als een klein kindje, 
waarvan het bolletje zo in de holte van je arm past.  
 
En laat het nu juist de boodschap van dit kind zijn, die we zo hard nodig hebben, die we uit alle 
macht moeten koesteren, tegen de verdrukking in… Want Zijn liefde is het enige, dat onze 
aarde tot een plek maakt waar recht en vrede elkaar een kus geven, waar barmhartigheid kan 
gedijen. Laten we het verwelkomen, omarmen, vieren en leven… 
 
Telkens weer mogen we vanuit de duisternis van onze wereld, die boodschap van hoop horen. 
“Wees gegroet wie je ook bent en waar je ook bent, want de Heer is met je.” Ook voor jou 
geldt dat deze genadevolle groet uit de hemel kan afdalen in jouw leven en je kan vervullen 
met Gods Geest. 
Het vervult Maria met een lofzang… en laten wij met haar instemmen. 
 
Amen 


