
Open Hof Culemborg, 4 februari 2024, Kerk-in-Actie-dienst 
 
Tekst:  Marcus 1: 29 - 38 
Thema: ‘Leven in evenwicht 
Voorganger:  ds. Henk Fonteijn 
 
 
Gemeente van onze Heer,  
 
Heel wat jaar geleden gaf het Nederlands Bijbelgenoodschap losse brochures uit met de vier 
evangeliën. In een van de brochures zat het evangelie van Marcus, onder de titel: ‘Vaart’. En 
dat is precies wat dit evangelie kenmerkt. Jezus gaat in hoog tempo zijn weg door de wereld. 
Zijn handen staan niet stil.  
In de NBG-vertaling van 1951 kreeg dat hoge tempo nadruk door het woordje ‘terstond’. Het 
komt in dat korte evangelie, slechts 15 chapiters, veertig maal voor, en alleen al in Marcus 1 
tien maal… Jammer genoeg is dat in de Nieuwe Bijbelvertaling een beetje weggemoffeld – 
terwijl ik denk dat de evangelist dit juist welbewust heeft gedaan om de urgentie te laten 
voelen van wat Jezus predikt: het Koninkrijk Gods is nabij, als belofte en als appèl. Het heeft 
haast – ‘Er is haast bij het licht’ zei ooit een dichter.  
 
Je zou kunnen zeggen dat het evangelie volgens Marcus, met die vaart erin, die volle agenda 
van Jezus, heel goed aansluit bij ons eigen gangbare levenspatroon. Onze volle agenda, al die 
to-do-lijstjes, de talloze piepjes, ringtones, trillingen of andere geluiden die onze aandacht 
vragen, minstens om een like, een duimpje… 
Volle agenda’s, volle levens. En u hoort mij niet zeggen dat dat alleen maar verkeerd is, ik per-
soonlijk gedij er doorgaans prima bij. Maar evenwicht tussen zijn en doen, tussen naar binnen 
en naar buiten, tussen verticaal en horizontaal, tussen hart en handen, lijkt toch de diepere 
levenswijsheid. Iets van de waarheid daarvan viel te ontdekken en te ervaren toen in die 
pandemie-periode aan veel van ons doen een halt werd toegeroepen.  
Gisteren stond er in de Trouw-bijlage Tijdgeest nog een essay van de filosoof Fleur Jongepier 
met als kop ‘Doe eens wat vaker helemaal niets’, wat daar nog dieper op ingaat. 
 
Ook in onze korte lezing van vanmorgen is er sprake van volle vaart, hoog tempo. Het was 
sabbat geweest – alles lag helemaal stil. 
Maar ‘s avonds na zonsondergang worden – en laat er enige retorische overdrijving in zitten – 
alle zieken en bezetenen naar hem toegebracht, en verzamelen zich alle inwoners van Kaper-
naüm bij de deur… en Jezus verricht zijn helend werk, zieken worden genezen, demonen uit 
zieke hoofden verjaagd…  
 
Maar dan is er ineens zo’n pauzemoment – een paar maten rust. Het was nachtwerk gewor-
den, die eerste werkavond. En als Jezus wat probeert te slapen – zo stel je je dat voor – 
buitelen in zijn hoofd nog al die beelden, die gezichten en stemmen van beschadigde mensen, 
hunkerend naar zijn helende handen, verlangend naar zijn bevrijdende woorden. 
En als je hoofd zo vol is, dan wil de slaap niet komen. Dat kennen we allemaal wel. En als de 
slaap niet wil komen, dan sta je soms maar beter op. Jezus gaat eruit en zoekt de stilte. Dat 
kunnen we ons goed voorstellen.  
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Ik verwijs nog eens naar die eerste lockdown. Bij alle onzekerheid en angst voor het onbe-
kende dreigende van die pandemie, betekende het in eerste instantie voor velen – behalve in 
de zorg – vooral: gas terug – time out! En dat was niet per sé verkeerd. Het leidde bij velen tot 
bezinning. Waar was ik allemaal mee bezig? Kan het misschien ook anders? Een beetje meer 
mindfulness inbouwen in mijn levensstijl…? Iets meer rustmomenten? Een ander tempo? ‘Doe 
eens wat vaker helemaal niets…’. 
 
Maar is dat het wat ook Jezus bezielt? Of maken we het daar iets te gewoon mee? Jezus die er 
hoognodig even tussenuit moet… even helemaal niets… Jezus die dringend een momentje 
voor zichzelf nodig heeft… Dat maakt Hem wel menselijk, één van ons, in staat om met ons 
mee te voelen. Maar het lijkt me toch iets te vlot ingevuld vanuit onze eigen context. 
 
Er staat met zoveel woorden niet voor niets dat Jezus naar die eenzame plek gaat om te 
bidden. Dat lezen we niet eens heel vaak, dat Jezus bad. Dat kan natuurlijk zijn omdat dat 
vanzelfsprekend was. Maar het is opvallend dat het hier wél met zoveel woorden wordt 
vermeld.  
De evangelisten hebben lang niet alle woorden en daden van Jezus overgeleverd, maar wat 
verteld wordt, is met zorg gekozen. Het heeft dus betekenis, dat hier helemaal aan het begin 
van Jezus’ openbare bediening wordt verteld hoe Hij de eenzaamheid opzoekt om te bidden.  
 
Want datzelfde komen we straks aan het einde, in Marcus 14, opnieuw tegen. Ook dan wordt 
met zoveel woorden verhaald hoe Jezus in de tuin van Getsemané de eenzaamheid zoekt om 
te bidden. Aan het begin en aan het einde van zijn openbare bediening. Dat vraagt onze 
aandacht. Jezus die de stilte zoekt, om te bidden.  
 
Hij doet dat niet zozeer om een weg naar binnen te zoeken, maar om een weg naar boven te 
zoeken. Niet om met zijn rug naar de wereld, naar de nood en moeiten van mensen te gaan 
staan. Niet om zijn roeping te ontvluchten. Juist niet. Jezus loopt nergens voor weg, maar juist 
daarom zoekt Hij nu de eenzaamheid. Hij trekt zich niet terug uit de wereld, Hij gaat letterlijk 
niet ver weg, het duurt ook maar even voor zijn leerlingen hem weer gevonden hebben.  
Maar dat moment van gebed is in die missie cruciaal! Jezus zoekt de eenzaamheid – maar 
eigenlijk zoekt Hij Gods aanwezigheid, om daardoor weer des te beter aanwezig te zijn in de 
samenleving. Zijn bidden in de stilte is geen vlucht uit de wereld. Kerkgang, liturgie vieren, 
bidden, is geen wereldmijding en mag ook nooit wereldmijding zijn.  
We bidden en zingen niet om de boze buitenwereld te ontvluchten, maar om ons des te beter 
tot die wereld te verhouden en op wat ons daarin te doen staat.  
 
Collega Dick Wursten schrijft: ‘we bidden om de bal van ons leven via de band van de eeuwig-
heid spelen’. Als we bidden, proberen we ons tot alle gebeurtenissen, conflicten, zorgen en 
vragen in ons leven en in deze wereld te verhouden ‘via de band’ van de eeuwigheid. Dat wil 
zeggen in het licht van de belofte van Gods Koninkrijk dat in Christus in onze wereld vaste voet 
heeft gekregen. Als belofte en als appèl.  
 
Dat geeft een andere, hoopvolle visie, dat inspireert. En het relativeert veel, inclusief mijn 
eigen stokpaardjes en ook mijn eigen angsten. Let wel: God heeft ons gebed niet nodig. Hij 
weet wel wat er in mij leeft, wat ik wil en wens en hoop en vrees. Maar ik bid omdat ík het 
nodig heb. Om te beseffen waartoe ik op aarde ben, wat mijn taak en roeping is, wat mij te 
doen staat.  
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En ik bid om te voorkomen, dat de lelijke dingen in het leven mij negatief veranderen. Ik bid 
om te voorkomen, dat ik in leugens ga geloven of in een slachtofferrol blijf hangen, of gemak-
zuchtig of onverschillig vlak wordt. Ik bid omdat ik kritisch naar mijn eigen leven wil blijven 
kijken. Al biddend moet ik steeds veranderen.  
Daarvoor tijd maken is wijs. Jezus deed het in elk geval op de cruciale momenten van zijn 
leven. Hij neemt tijd om alles op een rijtje te zetten, zijn gedachten weer te ordenen, zichzelf 
niet kwijt te raken. Om op adem, de Adem Gods, te komen. 
 
Zeker in kerkelijk of menslievend werk is de verleiding heel groot om altijd maar door te gaan, 
je doet het toch immers voor God of voor de naaste en de nood is gigantisch. Dat weten ze in 
Moldavië beter dan wij en dat weten wij nu ook een beetje beter.  
Maar niemand kan alleen maar geven, zelfs Jezus niet. Zelfs Hij heeft die korte retraites nodig. 
Ze duren maar kort – maar zijn intensief – want nog maar amper aangekomen op de ‘eenzame 
plaats’, is die plaats al niet eenzaam meer, want zijn volgelingen zijn hem achterna gekomen… 
Zijn volgelingen zijn hier letterlijk zijn achtervolgers. En ze roepen Hem terug, als het kan zo 
snel mogelijk: ‘Meester, men zoekt U wijd en zijd!’.  
En dan gaat hij weer mee, terug naar de wereld en de uitdagingen daarin. Want het Koninkrijk 
Gods is nabij, als een belofte en als een appèl. 
 
Laten we hem volgen op die weg, die door Dietrich Bonhoeffer is samengevat: ‘De kerk, de 
gemeente van Christus is er alleen maar om te bidden en onder de mensen het goede te doen’ 
– hier en in Moldavië, en samen. 
 
Amen. 
 


