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 ‘Omkijken’ 
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Organist: Marijn Slappendel 
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  (hierna gaan we staan) 
 
Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

Drempelgebed: V: Hoor ons aan, eeuwige God, 
 G:  HOOR NAAR ONS BIDDEN! 
 V:  Gij die ons hart aanziet, gij die onze diepten peilt, 
 G:  BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 
 V:  Wij herkenden u niet, wij zochten onszelf. 
 G:  GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 
 V:  Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 
 G:  GEEF ONS UW GENADE! 
 v:  Breng ons in het reine met U en met elkaar. 
 G:  ZEGEN ONS MET VREDE EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. 
  AMEN. 
 
Aanvangslied: Psalm 95: 1, 2 en 3  –  ‘Steek nu voor God de loftrompet’ 
 
Groet: V: De Heer zij met u. 
 G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

We gaan zitten 
 
Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood 
 van de wereld. 
 Kyrielied: 1010: 1, 2 en 4  –  ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ 
 
Gloria: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde 
 en verder dan onze nood reikt zijn trouw. 
 Glorialied:  612  –  ‘Wij komen als geroepen’ 
 
Inleiding op de dienst   
 

DE SCHRIFTEN 
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
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Evangelielezing:  Marcus 1: 14 - 20  (NBV 21) 
 

Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods 
goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk 
van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’ 
Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van 
Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: 
‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun 
netten achter en volgden Hem. Iets verderop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, 
en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 
en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de 
boot en volgden Hem. 
 

Antwoord op de lezing:  lied 531: 1 en 3  –  ‘Jezus die langs het water liep’ 
 
Overdenking 
 
Orgelspel   
 
 

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN 
 
Belijdend lied:  840  – ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’ 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Collecten: 1. Individuele hulpverlening (zie ook achterop de orde van dienst) 
 2. Voor het eigen kerkenwerk 
 
Slotlied: 837: 1 en 4  – ‘Iedereen zoekt U’  (staande) 
 
Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 

De tafelkaarsen worden gedoofd 
 
Hierna zingen we lied 708: 1 en 6 – ‘Wilhelmus van Nassouwe’ 
 
 
Orgelspel  
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Afbeelding op de voorkant:  
De roeping van Andreas – Dick Tulp, beeld bij de Petrus en Pauluskerk in Maassluis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Na de dienst is er koffie, thee of limonade 
 
* Voor uw bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruik maken 

van de Scipio-App. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening-
nummer NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse 
Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 5 mei 2024'.   
U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.  

 In beide laatste gevallen is de verdeling: 60% voor het diaconale doel 
en 40% voor kerkdienst en ons kerkenwerk. 

 Bij de uitgang van de kerk is ook een collectebus voor een contante gift. 


